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Geloof 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Het jaarthema dit jaar is geloof. Dit werken we uit 

vanuit de tekst uit 1 Korinthe 13:  En nu blijven 

geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 

van deze is de liefde. In de Bijbel gaat het veel 

over geloof. Een krachtige omschrijving die we 

regelmatig in de Bijbel lezen van het woord geloof 

is een vast vertrouwen. Dat is wat we mogen 

hebben voor nu en de toekomst. Een vast 

vertrouwen op God. Juist in roerige tijdens mogen 

we ons volledig aan hem toevertrouwen.  

In deze nieuwsbrief vindt u weer de belangrijkste 

zaken voor de komende tijd.  

 

Agenda 

04-06  Start Avondvierdaagse  

05-06 Gebedsgroep 

07-06 t/m 14-06 Groep 1 t/m 4 extra vrij 

11-06 Inloopochtend groep 5 t/m 8 

20-06 Gespreksavond 

25-06 Gespreksavond 

27-06 Schoolreis groep 3 t/m 7 

 Nieuwsbrief 

28-06 Inloopochtend 

 

IKC het Meesterwerk 

Op donderdag 16 mei is de nieuwe naam van ons 

IKC bekend geworden: IKC het Meesterwerk. Bij de 

naam hoort de volgende uitleg: 

Een meesterwerk is uniek. Van elk origineel bestaat 

er maar één. God heeft ons geschapen naar Zijn 

evenbeeld en zo van een ieder van ons een uniek 

meesterwerk gemaakt. Ons IKC is uniek, want van 

dit meesterwerk bestaat er ook maar één. Wij 

mogen samen de kinderen begeleiden en helpen bij 

hun ontwikkeling. Samen bieden wij hen de zorg 

die zij nodig hebben om te leren en ontdekken wie 

zij mogen zijn binnen de maatschappij. Wij geloven 

dat binnen IKC Het meesterwerk elk kind zich op 

zijn/haar unieke wijze ontwikkelt. Om elk kind 

gelijke ontwikkelkansen te bieden is het nodig dat 

wij samenwerken vanuit een veilig, vertrouwd en 

liefdevol fundament. Door op deze manier samen 

te werken bieden wij elk kind de kans om zijn eigen 

talenten en gaven, spelenderwijs te ontdekken. We 

zijn betrokken op de kinderen en ouders/verzorgers 

en willen van toegevoegde waarde zijn in de wijk. 

IKC Het Meesterwerk is betekenisvol vandaag én 

daardoor in de toekomst. 

 
 

Avondvierdaagse 

De belangrijkste informatie is via Parro gedeeld. 

We hopen op mooie avonden volgende week. Let u 

er nog even op dat de eerste avond op dinsdag is 

en de laatste avond op vrijdag.  

 
Gespreksavonden 

Op 20 en 25 juni zijn de gespreksavonden gepland. 

Binnenkort ontvangt u via Parro een uitnoding om 

u in te schrijven voor één van de avonden. Ouders 

met meerdere kinderen bij ons op school kunnen 

een dag eerder inschrijven, zodat ze de gesprekken 

goed op elkaar kunnen afstemmen. 

 

Schoolreis 

Op donderdag 27 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op 

schoolreis. Binnenkort krijgt u hier meer informatie 

over. De groepen 3 en 4 gaan naar de Julianatoren 

en de groepen 5 t/m 7 gaan naar Hellendoorn.  



 

 

Formatie 

We zijn al weer druk bezig met de formatie voor 

volgend cursusjaar. In de volgende nieuwsbrief 

hopen we bekend te maken welke groep welke 

leerkracht krijgt.  

 

Gebedskring 

Op 5 juni komt de gebedsgroep weer bijeen op het 

hoofdgebouw. Elke maand bidden er ouders 

samen voor onze school. Van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn.  

 

  

 

Contact 

Reinier Vink directeur Patrimoniumschool 

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2 

0318-510531  0318-512616 

E: patrimonium@gavescholen.nl  

 

Tekst van de maand 

 

‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij 

onder de schaduw van Uw vleugels.’  

(Psalm 17:8) 
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